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Verenigingsbestuur 
 

Voorzitter: 
Remmelt de Haan voorzitter@dekanoniers.nl 

 
Secretaris: 

Geert-Jan Bos secretariaat@dekanoniers.nl 

 
Penningmeester: 

Esther Koppers  penningmeester@dekanoniers.nl  

 
Algemeen bestuurslid: 

Siep van der Veen info@dekanoniers.nl 

 
Algemeen bestuurslid: 
Peter Gerritsma    info@dekanoniers.nl 

 

 

Website:    www.dekanoniers.nl 
 

Vaarkalender:  dekanoniers.nl/vaarkalender 

 

Mail:     info@dekanoniers.nl 
 

Bank:     NL49RABO03595.93.208 
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Commissies 

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar 
info@dekanoniers.nl 

Online 
Siep v.d. Veen, Geert-Jan Bos , Daniel van der Meulen 
 
Redactie 
Roelof Grondsma, Vincent Berends 

Beheercommissie 
Siep Vellinga, Roelof Grondsma 

Kantinecommissie 
Josien Sinnema, Luise Müller, Marleen v.d. Grijp 

Training en Opleidingen 
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra 
 
Ontvangst nieuwe leden 
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra, Leo Mos 
 
Jeugd 
Het bestuur 
 
Schoolkanoën 
Remmelt de Haan 

Sponsoring 
Geert-Jan Bos, Siep v.d. Veen 

Evenementen 
BBQ 
Geert-Jan Bos, Marleen van der Grijp, Daniel van der Meulen 
 
Skjin Wetter 
Carel van Leeuwen, Remmelt de Haan 
 
Fotowedstrijd 
Leo Witjes 
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Van de bestuurstafel 
 
In de herfst wordt al weer flink doorgevaren en er zijn alweer plannen voor het 
volgende jaar in de maak. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor alle inzet in de 
afgelopen periode. Het clubhuis staat er weer fris bij, er is een 11-stedentocht 
gevaren met een paar echte bikkels en (hulp)bikkels aan de kant, tegelijkertijd is er 
een mooi ontvangst voor de Noord-Hollanders georganiseerd. Er wordt tussentijds 
veel gevaren en georganiseerd. De Veluwerally is afgesloten met medailles en er is 
ongeveer 23 kilometer aan waterkant schoongemaakt in Sloten e.o. Het warm maken 
van snert heeft weer op de lachspieren gewerkt en er is met een grote groep 
ontspannen gevaren.  
 
Het bestuur heeft op advies van een lid ook zelf een uitstapje gemaakt, door samen 
te gaan eten bij Salt. Leuk om elkaar ook eens op een andere manier te spreken, met 
een prachtig uitzicht op de koop toe. In de vergaderingen hebben wij gesproken over 
de verdeling van werkzaamheden in het bestuur, het overleg met het zwembaddelen 
samen met Leeuwarden en bijhouden van sleutelafgifte voor leden. Er is ook een 
overleg gestart met de andere kanoverenigingen van Friesland. Dit overleg gaat 
verder onder de naam ‘Fryske Kano Clubs’. De kraanwaterkwaliteit in het clubhuis is 
aan bod gekomen, hierover later meer. 
 
Tijdens de barbecue is er aandacht geschonken aan de veiligheid door een korte 
kennisquiz en voor de winterperiode staat er weer een zwembadtraining op de 
planning. Tips en aanbevelingen over bevorderen van veiligheid zijn natuurlijk weer 
welkom. Vergeet niet de kanoregels nog eens na te zien, kijk eens op de website van 
Arend Aalbrecht: https:/kanovaarregels.nl.  
 
De club heeft een leuk bedrag gekregen door de Clubsupportactie van de Rabobank. 
Niet te vergeten dat wij daarnaast ook sponsoren hebben (gekregen), zoals VLI 
transport, Kanocentrum Arjan Bloem, Poiesz en e-boekhouden, elk met een eigen 
(vorm van) bijdrage. 
 
Een andere activiteit is dat er leden naar een filmconcert gaan en ook nog eens naar 
een man in het wild, is toch zeker bijzonder. Als er nog leuke ideeën zijn voor 
activiteiten horen wij het natuurlijk graag. Bij het organiseren van tochten graag 
gebruik maken van de ‘tochtleiderschecklist’. Twee data die even genoteerd moeten 
worden zijn ‘Tocht en Nieuw’ op 24 januari en de ALV op 12 maart 2025. 
 
Nieuwe leden: 
 
Er zijn 5 leden uitgeschreven en er zijn 2 nieuwe leden bijgekomen. De nieuwe leden 
zijn: Sierk Bos en Agnes Heringa. 
 
Wij wensen hen veel kanoplezier toe! 
 
Leden die ons hebben verlaten: 
De vertrekkende leden zijn: Hero Nieveen, Loes Bergstra-Portiek, Ype Hoekstra, 
Gitte Borstboom, Jantien ten Cate. 
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Wel en wee: 
Zo af en toe horen wij van onze leden over het wel en wee van henzelf of 
gezinsleden. Het is fijn dat er via een berichtje of kaartje aandacht is voor onze leden 
die vooral bij ziekte een steuntje kunnen gebruiken. Echter vaak weten we het niet. 
Daarom het verzoek om dit bij een bestuurslid of bij jouw kanomaatje te melden. 
Komt het bericht via een lid bij het bestuur dan neemt een bestuurslid contact op. 
Ook over wat er eventueel gecommuniceerd mag worden. 
 
In de afgelopen periode zijn er een aantal leden bij ons bekend geweest met 
(kano)blessures en/of andere gezondheidsklachten, wij wensen hen veel succes met 
het herstel. 
 
 
Hartelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Remmelt de Haan 
 

 

 

 

Bijlage op de website 

Op Dekanoniers.nl/bijlage staan meerdere pdf bestanden. zoals wbtr handleidingen en 
kilometervergoeding berekenen maar ook ons huishoudelijk regelement. 
Als je b.v. een andere kano koopt, dan kun je dat aangeven via Stalling en Sleutel. 
 
Op deze manier weet de stallingbeheerder precies welke boot in de loodsen ligt. Het gebeurt 
weleens dat iemand een nieuwe kano koopt maar dit niet doorgeeft aan de 
stallingbeheerder. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

https://dekanoniers.nl/bijlage
https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2018/10/logo-Vriendenloterij.jpg
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Algemene mededelingen 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens voor 1 jaar 
verlengd. Opzegging dient schriftelijk voor 1 december 2024 bij de secretaris bekend 
te zijn. 

Contributie2025 

- Volwassen lid:     € 40,00 
- 2de volwassen lid:   € 30,00 

- Jeugdleden (tot 18 jaar) € 25,00 

- Hoofdgezinslid (TKBN) € 17,50 

 
De vaaravond is op woensdagavond in de periode april t/m september. 
 
De Kanoverhuur staat onder leiding van het bestuur. 
 

Verhuur: Kano Canadees 

Per avond € 3,003333 3,00 €  5,00 

Per halve dag €  5,00 € 10,00 

Per hele dag €  7,50 € 15,00 

Per week € 30,00 € 60,00 

 
Huurprijzen zijn inclusief peddel, zwemvest, spatzeil en drijfvermogen. Nieuwe leden 
kunnen voor een heel vaarseizoen (januari tot en met december) een kano huren.  
Er kan echter geen aanspraak gemaakt worden op dezelfde kano gedurende het jaar. 
 
Prijzen : 

-Eerste jaar €  35,00 
-Tweede jaar €  47,50 

 -Derde jaar € 60,00 

-Vierde jaar €  75,00 

 
De stalling van kano’s valt onder het beheer van Roelof Grondsma (06-52775182) 
 
Prijzen van stalling: 
- Kanobreedte tot 70cm per jaar € 30,00 
- Kano’s breder dan 70cm per jaar € 35,00 

- Sleutelborg          € 10,00 

 
Je kano ligt voor eigen rekening en op eigen risico in de stalling. De bij de vereniging 
in stalling liggende kano’s zijn niet verzekerd tegen brandschade, stormschade, 
diefstal, of andere schade. Hiervoor erkent de vereniging dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid. 
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Alvast voor in de agenda 

 

Op woensdag 12 maart om 19:30 is onze jaarlijkse A.L.V in de Sethage Grevenweg 
2a te Vegelinsoord . 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tocht en nieuw 
 
Op vrijdag 24 Januari om 19:30 is onze jaarlijkse Tocht en Nieuw. 
We stellen gezamenlijk de vaarkalender 2025 samen en daarna proosten we op het 
nieuwe jaar. 

Mocht je al een tocht willen plannen. Geef dit dan door aan Geert-Jan. 
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Drinkwater in de kantine. 
 
Meerdere leden gaven aan dat het drinkwater vies rook en niet lekker smaakte. 
Onlangs heeft Esther een melding gedaan bij Vitens dat het water bij ons in de kantine 
een raar smaakje heeft. Ze hebben meteen dezelfde dag nog een monster genomen bij 
hun pompstation, met dat water bleek niets aan de hand. Op 22-10 hebben ze een kratje 
met flesjes water gevuld in de kantine en dat gaan ze nu onderzoeken. Ze gaan het ook 
vergelijken met een monster dat ze genomen hebben bij de dichtstbijzijnde brandkraan, 
dat is bij het havengebouw. Zo hopen ze de oorsprong van het probleem te kunnen 
vinden. 
De monsternemer zei dat hij het water muf vond ruiken, beetje grond/ijzerachtig. Ze 
hebben al wel gezegd dat we aan het einde van een lange leiding zitten en dat we weinig 
water gebruiken.  
 
Vitens’ 'geur- en smaakpanel' vond ons water ook 'niet lekker'. Er blijkt relatief extreem 
veel koper in het water te zitten en van bepaalde chemische stofjes ook wat meer dan 
normaal. De monsters bij die bij de brandkraan waren genomen waren ook afwijkend. Het 
gehalte koper was bij de brandkraan niet zo hoog als bij ons dus dat lijkt tussen de 
brandkraan en onze kraan te gebeuren. Belangrijk om te noemen is: het is niet schadelijk 
om het water te drinken. 
Wat ze nu gaan doen is de leiding goed doorspoelen. Daarna gaan ze opnieuw monsters 
nemen. Als het doorspoelen van de leiding helpt dan is dat natuurlijk mooi. Dat betekent 
waarschijnlijk wel dat het over een paar jaar weer nodig is, dan kunnen we opnieuw een 
melding doen. Als het doorspoelen niet voldoende helpt, dan kijken ze daarna verder wat 
er nog mogelijk is. We houden jullie op de hoogte. 
 
Overige Informatie 
 
Foto’s 
Mocht je tijdens een tocht leuke foto’s hebben gemaakt. En die mogen op de site en in de 
Ruggesteun? Mail ze dan naar info@dekanoniers.nl. Want hoe meer foto’s we ontvangen 
hoe leuker de Ruggesteun en de Website worden.  

 

mailto:info@dekanoniers.nl
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Fryske kano clubs 
 
Op donderdag 17-10 j.l. is Geert-Jan namens het bestuur aanwezig geweest bij het eerste 
overleg met de 4 Friese kanoclubs. Het plan is om meer samen te werken en dat gaan we 
dan doen onder de vlag FKC. Tijdens het 2e overleg worden de ideeën meer uitgewerkt. 
Eén van de ideeën is om elk jaar een FKC dag te organiseren. 
Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij deze Friese kano club, meld je dan aan bij Geert-
Jan. 
 
De Friese kano club is het samenwerkingsverband van:  
K.V. de Hydronauten, K.V. de Frosken, K.V. Onder de Wadden en K.V. de Kanoniers. 
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Tocht West-Vlaanderen België 16-21 juli 2024  
In maart tijdens de pauze van de ALV-2024 werd het idee geopperd om eens naar België te 
gaan, en wel in het bijzonder een bezoek aan Gent en Brugge. Met het idee “Amsterdam in 
België” te gaan ervaren met de kano heb ik me ingeschreven. Aantal deelnemers aan deze 
tocht was ongeveer 50 kanoërs, Belgen, enkele Duitsers en Nederlanders, waaronder 7 
Kanoniers uit Joure. 
  
De tocht was verdeeld in vijf stukken en de dagelijkse keuze was ongeveer 25 of 45km. 
Elke dag werden wij en de kano’s naar de volgende startlocatie vervoerd. Onze spullen 
werden direct naar het eindpunt van de dag gebracht. We konden dus zonder bagage 
kanoën. Pakte je de korte route dan stond daar voldoende vervoer klaar om je naar 
eindpunt te brengen. Zelfs als je eerder wilde afhaken werd dat keurig opgelost! 
 
Bij aanvang van de dag werd het ontbijt aangeboden, in de middag de lunch en ’s avonds 
was het avondeten ook geheel voorbereid. Wij hoefden alleen de eigen tent op te zetten. 
Op de route werden er ook nog fruit, drinken en koeken uitgedeeld. 
 
Logistiek zat alles heel goed in elkaar. Ook elk probleem werd adequaat opgelost. 
Voorbeeld: een echtpaar kwam een dag later en stopte ook eerder, hun auto kwam op de 
locatie van dag 4 te staan en hun kano’s en slaapspullen werden netjes in de route 
ingepast. 
 
De overnachtingslocaties waren bij diverse kanoverenigingen. Soms leek het alsof dat wat 
laat aan de betrokken vereniging was medegedeeld want de uitwerpselen van de ganzen 
moesten nog op het laatste moment uit het grasveld verwijderd worden. Niet elke nacht 
verliep rustig, een snelweg en een puinbreker die om 05.00u begon te werken, of de 
kampeerlocatie op een kleine rotonde in de wijk ……. 
 
De kanoverenigingen zijn totaal anders georganiseerd: kanopolo, wildwaterkanoën, 
wedstrijdkanoën en toerkanoën. Voor elke tak is een andere soort kano nodig. Deze 
variatie is uiteraard ontstaan vanuit de beschikbaarheid van soorten wateren in België en 
Luxemburg. De wedstrijdkano’s (7-12kg) en enkele toerkano’s deden de grote afstanden 
(45km), het gros toerkano’s in ‘t algemeen de 25km. In de avond gaven de polokanoërs 
een dynamisch schouwspel kanopolo, een mooie tak van sport! Wildwaterkanoën wordt 
alleen op andere locaties gedaan. 
 
De uitstap naar België was een hele ervaring. Soms uitdagende opstap- en 
uitstapplaatsen, maar de onderlinge hulp was groot. Heel jammer was dat een route door 
het oude stadsgedeelte van Gent en Brugge ontbrak. Een tocht door deze steden is het 
dus niet geworden, wel saaie rechte kanalen, met weerszijde industrie en kale dijken. De 
rivier De IJzer, bekend uit de eerste wereldoorlog 1914-1918, gaf wel een mooie omgeving 
weer. Kapitale woningen, geschoren gazons en heggen. Volgens zeggen werden deze 
villa’s hoofdzakelijk bewoond door gezinnen van de ambassades. 
 
Kort samengevat: logistiek gedeelte een PLUIM voor de organisatie, leuke contacten 
gehad, andere samenstelling van kanoverenigingen ervaren, maar uiteindelijk biedt NL 
echt heel veel meer kanogebieden met mooie variaties in beleving van omgeving en 
natuur. 

 
Ronald le Rutte (augustus 2024) 
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Zwembadcursus 2025 

Evenals voorgaande jaren wordt ook weer dit winterseizoen een zwembadcursus 
georganiseerd. In het verwarmd water van Swimfun kun je je kanotechnieken onder de 
knie krijgen. Van basis- technieken tot de reddingen maar mocht je willen leren 
eskimoteren. Dan is dat ook mogelijk. 
 
Vooral voor nieuwe leden is de cursus lessen eigenlijk “een must”. Hier leer je dus veilig 
uit de kano te komen. Met een spatzeil varen. En bij hoge kant veilig in en uit te kunnen 
stappen. 
 
Iedere deelnemer wordt begeleid door (zoveel mogelijk) dezelfde instructeur.  
We adviseren je gebruik te maken van je eigen kano (indien beschikbaar). De kano moet 
wel over voldoende drijfvermogen (luchtzakken of compartimenten) beschikken en 
(uiteraard) ook goed schoon te zijn. Eventueel kun je ook een kano van de vereniging 
huren. iedereen moet wel zelf er voor zorgen dat zijn kano op de trailer komt. 
 
De lessen duren 45 minuten. 
De zwembadcursus voor cursisten wordt gehouden in zwembad Swimfun op:  
 

Datum 22-feb 8-mrt 22-mrt 5-apr 12-apr 

Aanvang 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 

: 

En de vrije training wordt gehouden op zaterdag 11-januari  
Mocht je samen met je kanomaatje reddingen of andere technieken willen oefenen zonder 
instructeur? Dan is dat mogelijk op de bovenstaande datum. 
 
Voor zowel de zwembadcursus als de vrije training geldt: vol is vol.  
Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen met de cursus. 
 
Opgave voor zondag 22 december 2024 op www.dekanoniers.nl/zwembadcursus2025  
of scan de QR code.  
Tijden: 
Wij hebben een voordelig tarief kunnen afspreken met het zwembad. Gevolg is wel dat wij 
ons ook dit jaar aan enkele strikte regels moeten houden: niet vóór bepaalde tijd het 
gebouw in, en vóór buiten de hekken het gebouw uit. (tijden staan bij de lesindeling) Vele 
handen maken licht werk: met zijn allen tillen wij de kano’s naar binnen, én natuurlijk weer 
naar buiten. De lessen duren 45 minuten.  
 
Transport  
Wil je dat je kano vervoert wordt? Zorg ervoor dat hij uiterlijk een half uur vooraf aan de les 
op de kar ligt! Het transport van de kano’s gaat in overleg. Graag onderling regelen wie de 
kanotrailer trekt.  
 
Kosten 
De deelname voor 5 lessen bedraagt 60 euro.  
De vrije training op 11 januari bedraagt 12 euro.  
 
 

  

http://www.dekanoniers.nl/zwembadcursus2025
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Betaling cursuskosten: 
Via penningmeester ontvang je de factuur voor 
de zwembadtraining. 
Pas wanneer betaald is, is deelname definitief.  
Let op. Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.  

 
Ziekte / afwezigheid: 
In principe hebben wij genoeg instructeurs tot 
onze beschikking.  
Bij ziekte van instructeurs kan het kan zijn dat 
twee cursisten worden 
samengevoegd onder één instructeur. 
Bij ziekte / afwezigheid geldt: Op tijd aangeven . 
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Steun ons via de Vriendenloterij 
De Vriendenloterij is een loterij die organisaties steunt die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage aan de maatschappij leveren of daartoe de ambitie hebben. Van het inleggeld voor 
deze loterij geeft de Vriendenloterij 40% aan goede doelen en verenigingen, waarbij de koper 
van het lot kan bepalen naar welk goed doel zijn/haar geld gaat. Geeft de koper/speler geen 
doel aan, dan gaat de bijdrage naar een van de grote algemene goede doelen. 
 
U wilt meespelen en de Kanoniers steunen? 

• Ga naar de website van de Vriendenloterij en u komt op de pagina “clubs, 
verenigingen stichtingen”; 

• Vervolgens klikt u op de deze pagina op “steun uw club, vereniging of stichting” en 
dan komt u op het aanmeldingsformulier; 

• Vul het formulier in en klik op de button “Naar laatste stap”; 
• Vul het formulier verder in en bij het kopje “Welk goed doel wilt u steunen?” vinkt u de 

laatste regel aan (Ik steun een club of stichting naar keuze); 
• Dan opent een scherm, waar u kunt kiezen voor “Een club of vereniging naar 

Keuze”(derde keuzemogelijkheid). U vult de Kanoniers in en vervolgens wordt onze 
vereniging aan uw aanmeldingsformulier toegevoegd. 

Vanaf dat moment krijgt de Kanoniers van elk lot, waar u mee speelt, 40% van de 
Vriendenloterij. 
 
U heeft al een lot/loten, maar steunt ons nog niet? 
Als u al meespeelt en u wilt met dat lot de Kanoniers steunen, dan kunt u dit aanpassen door 
te bellen naar de Ledenservice van de Vriendenloterij via 088 – 020 1020. Zij zijn bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. 
De Kanoniers is aangesloten bij de Vriendenloterij (onder nummer 21524). 
Lees alles over de Vriendenloterij op hun website. 
 
 
 

 
 

. 
 
 
 

 
 

https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm
https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm
https://www.vriendenloterij.nl/
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Rabobank Clubsupport heeft dinsdag 8 oktober een cheque langs gebracht van 245,84 
euro. Dank aan een ieder die gestemd heeft op K.V. de Kanoniers en dank aan Rabo 
Clubsupport voor deze bijdrage. Geert-Jan Bos heeft de cheque namens de vereniging in 
ontvangst genomen. 
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Het mannenweekend, 4 en 5 mei 2024, naar Heeg. 
 

Deelnemers: Geert Jan, Sjouke, Leo W, Leo M en Remmelt met zijn zoon. 
Dat bleek een sterk stel te zijn in de 2 persoonskano! 
 
Ook hierbij weer de vraag, wat neem je mee, en vooral niet te veel.  
Iedereen was ruim op tijd aanwezig. Het is weer even wennen dat inpakken en toch ook 
fijn, dat de kano niet helemaal vol zat. Er was nog ruimte over! Dat moet ook wel, met de 
kanoweek in juni in het vooruitzicht. 
 
Lekker weer en nog tijd voor koffie. Zon maar frisse wind. 
Dan op weg naar het eerste pauze punt in het begin van het Slingerrak. Hierna verder 
richting Ijlst via stukje Langweerdervaart, oversteken naar het Oud Hof en verder via de 
Zwarte Brekken en Soalsleat.  
 
Ga daar niet aan de wal en vaar ook niet dicht langs de oever, bij het terrein van 
aannemersbedrijf Sijsling, want daar loopt een zwart monster van een hond rond die maar 
weinig blaft maar eerst boosaardig gromt. Ik wist niet hoe snel ik daar verder bij de kant 
vandaan moest komen. Dat kreng zou je zo op de kano springen. 
Veilig de Rijpervaart in en voor IJlst naar links, door het Zou en Wijnsloot naar het 
volgende pauze punt. Het lijkt misschien dat we veel pauzepunten hebben, maar dat was 
niet erg. 

Ik zie al een tijdje dat het weer gaat veranderen, het gaat betrekken en dat lijkt mij op 
naderende regen. Ik vond geen gehoor, het lag aan mijn zonnebril, vonden mijn 
medepeddelaars. Ze zagen het zonniger in dus. 
 

 

 
De tocht ging verder richting Ijlst, door de Wijde Wymerts. Even gestopt om de regenjas 
aan te trekken. Dan op naar het centrum van Heeg, via de Greft.  
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Wat een lawaai achter ons, het was het geluid van een oude dieselmotor op hoge toeren, 
dan weer minder dan weer meer en als je dan het geluid van de boeggolf hoort is hij 
dichter bij.  

 
Een oude vlet afgeladen met lolbroeken, haalde ons in terwijl wij zeker 7km per uur 
voeren. Het leek er op of ze ons wilden verwennen met leuke golven. Gelukkig kunnen we 
wel wat hebben. In het centrum, onder de brug door en langs een druk terras, komen we 
aan bij de camping Aan de Poel. Leuk terrein, mooi plekje bij het water. Toiletgebouw was 
prima. 

 

 

 

Tentjes opzetten, douchen en dan is het tijd om op zoek te gaan naar de supermarkt en dan 
de vraag van waar zullen we gaan eten.? Er was toch best wel een voorkeur voor de 
pizzeria. Ik hoorde om me heen dat ik dat graag wilde, mmm. klopte ook wel. Bestellen van 
een biertje daar, was niet zo makkelijk, want niet alles wat op de kaart stond was op 
voorraad. Het werd met humor opgelost, er bleef nog genoeg te kiezen over. Siep kwam er 
ook bij zitten en later liet Watze zich ook nog zien. Goed adres daar en prima pizza,s. 
Terug naar de camping. Het was inmiddels behoorlijk fris geworden. We mochten op de 
camping in de schuur zitten. Daar kwamen we niets te kort, want we werden ook nog 
bevoorraad door vader en broer van Geert-Jan. Het bleef gezellig, maar ik ben afgehaakt en 
in bed gekropen. Koude nacht, met flink wat regen. 
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Dag 2 
 
 

 
 
Op de zondag zijn we een iets andere route gevaren dan dat de planning was. 
We zijn binnendoor naar Woudsend gegaan i.v.m. de wind. Siep Vellinga sloot bij ons aan. 
Die voer van zijn huis naar ons op de camping. 
 
We hebben een heerlijke terug weg gehad via Woudsend de Fluessen. Bij de brug van 
Langweer een korte pauze en zo weer terug naar Joure. 
 
Geert Jan Bos 
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Trektocht van 1 juni t/m 7 juni 2024: Door de polders van Noord-Holland  

  

Zaterdag 1 juni, Graft – Edam afstand 30 km  
  

We vertrekken om 9.00 uur.vanuit Graft. Wel weer even wennen, en passen alle spullen weer in 
de kano?  
 
Dat kwam gelukkig goed. Ook met het weer, flinke wind, dat wel.  
 In een ondiepe sloot vertrokken we. De stank en de grond van het veen kwam lekker omhoog. 
Daarmee was de glans gelijk van de bootjes, maar niet van deze mooie tocht!  
  

Graft hebben we amper gezien, gelijk door naar de Rijp.  
Een mooi oud dorpje waar de sluis nog met de hand bediend wordt. Na wat heen en weer bellen 
kwamen er twee vrijwilligers.  
Zij vertelden over het dorp dat vroeger in open verbinding stond met de Zuyderzee. Het stond 

bekend om zijn haringvangst. De pakhuizen en de oude rederijhuizen waren mooi te zien vanaf 

het water.  

Ook werd er verteld over het steegje van de gevallen vrouw. Ons idee daarover bleek anders dan 
het verhaal van de sluiswachter. Er schijnt een vrouw gevallen en bevallen te zijn in het steegje.  
  

Maar goed, na veel geklets en anderhalve meter lager in de Beemster varen we verder. We 

komen in het Noord-Hollands kanaal. We zien Canadese ganzen en horen het gekrakeel van de 

Scholeksters. Links is de Beemster en rechts de Wormer.  

We bereiken na wat kilometers een sluisje (Spijkerboor, Kanaaldijk)waar we de Wormer ingaan 
na eerst een korte pauze.  
Daarna is het zigzaggen door het veengebied. Soms met ondiepte of een bredere plas. 

  

  

 

We keren weer terug naar het Noord-Hollands Kanaal, nu richting Edam. Daar kronkelen we wat 
door de binnenstad. Vanaf de wal horen we muziek. Kaaspop is aan de gang. Leuk voor de 
mensen daar, maar wij gaan door richting Zeesluis. Aangekomen krijg je gelijk het gevoel van 
groot water. De wind die over het Markermeer waaide kwam ons al tegemoet.  
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Een goede uitstapplaats vinden was nog even moeilijk. Maar dat kwam goed via de achteruitgang 
van de camping. Deze bleek druk bezocht. We kregen een mooi veldje naast het sanitairgebouw. 
Daar kwam dus iedereen langs, en was men vaak nieuwsgierig naar onze activiteiten. Een paar 
honderd meter verder kon je de golven van het meer tegen de dijk zien slaan. In de haven het 

geklapper van de stagen tegen de masten van de zeilboten.  
  

  

Als 

beloning op een dag stevig peddelen bleek er een gezellig restaurant op de camping met 

een prachtig uitzicht op het kolkende water, strandpaviljoen Strandbad. Voldaan en rozig 

hebben we nog van een gezellige avond genoten.  

Leo Witjes  
 

  

Zondag 2 juni, Edam - Landsmeer afstand 27 km  
  

Na een winderige nacht op camping Strandbad Edam stonden we om 9:00 allemaal weer 
ingepakt aan het water. Gezien de weersvoorspellingen was de vorige dag al besloten 
om niet de route over het Markermeer te nemen maar binnendoor naar Monnickendam te 
varen. Het was bewolkt maar droog en er stond nog een matige tot vrij krachtige 
noordenwind bij een temperatuur van 15 °C.  
Jan kon er deze dag in verband met familie-omstandigheden helaas niet bij zijn. Hij zou 
aan het eind van de dag op de plaats van bestemming weer aansluiten. Siep Vellinga 
was voor deze dag de tochtleider.  
Om weer “binnen” te komen moesten we eerst weer door de Zeesluis. De vrouw die de 

sluis bediende was heel enthousiast, maakte een aantal foto's van ons en vertelde dat ze 

zelf ook kanode bij kanovereniging Flevo in Hoorn. Het leek haar leuk om ook eens met 

een groep naar Joure te komen en daar een weekend te varen. Er werden 

contactgegevens uitgewisseld en de afspraak is inmiddels al gemaakt.  

We verlieten Edam en via de Purmerringvaart en de Purmer Ee bereikten we  
Monnickendam. Hier was een eerste uitstap gepland. Het was een mooi grasveldje vlak 
bij een AH-supermarkt. Het weer was intussen opgeknapt en we konden hier even 
heerlijk pauzeren en genieten van de verse aankopen. Enig nadeel was een groepje zeer 
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brutale kauwen dat, als je even niet oplette, er zo met je broodzak vandoor ging.  
Na weer ingestapt te zijn voeren we via een niet zo brede sloot, die we ook nog moesten 
delen met een heel aantal roeiers, verder. Na enkele kilometers kwamen we uit op De 
Leek, een langgerekte plas waar we weer alle ruimte hadden. Via een water genaamd 
Het Dee kwamen we in Broek in Waterland. 
 
Het zag er hier zo gezellig uit vanaf het water dat we besloten om toch maar weer even 
aan wal te gaan hoewel we eigenlijk nog niet zo heel lang in de boot zaten. De drukte 
bleek te maken te hebben met de kunstroute die hier eens in de twee jaar wordt 
gehouden en net dit weekend plaats vond. We werden van alle kanten aangeraden om 
toch vooral enkele ateliers en galeries met een bezoek te vereren maar uiteindelijk werd 
maar voor één adres gekozen: IJscafé Antonio.  
 

 
 Geheel uitgerust stapten we weer in de boot voor de laatste etappe naar Landsmeer. De 

reis ging via de Zesstedenvaart, Drievaart en een klein stukje van het Noord-Hollands 

Kanaal naar het Ilperveld. Dit is een uitgestrekt veenweidegebied bestaande uit tientallen 

eilandjes en daarnaast nog heel veel water. Via de Nieuwe Gouw kwamen we uiteindelijk 

in Landsmeer aan bij camping het Rietveen. Na enig zoekwerk vonden we een sloot die 

we in konden varen waarmee we rechtstreeks, zonder overdragen of gebruik van kanokar 

op de kampeerplek aankwamen. Een ideale situatie voor de kanokampeerder!  
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Exact op het moment dat wij aan kwamen varen, arriveerde ook Jan op de camping en 

konden we, na het vaste ritueel van tent opzetten en douchen, als complete groep op 

zoek naar een restaurant.  

De keus viel op "China Garden” en dit was een schot in de roos. We hebben 
allerheerlijkst gegeten en de bediening was perfect waarbij aan het eind van de avond de 
mevrouw die met ons afrekende ons verbaasde met haar hoofdrekenkunsten.  
Het was al ruim na tienen toen we weer terug op de camping waren. Na nog een klein 
afzakkertje zocht eenieder, moe maar voldaan, de tent op.  
 
Siep van der Veen  
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Maandag 3 juni, Landsmeer – De Stierop afstand 23 km  

Dag 3 van onze kanotocht door de waterrijke Zaanstreek. 
Het traject van Landsmeer naar Stierop, afstand 29,4 km.  
We hebben prima gestaan op de camping in Landsmeer, vertrektijd was 9.08 uur, iets 

later dan gepland, maar als ik in de spiegel kijk weet ik hoe dat kwam. We zijn in het 

gebied van het Twiske.  

 

Net buiten de camping, het verzamelpunt voor het palaver.  

 

Dan op weg richting Oostzaan. Ons eerste pauze punt zal daar zijn in de buurt van de 
supermarkt van Dirk. Maar nu eerst varen. Er wacht ons een zelf bedieningssluis. Niet 
dat dit vreselijk duidelijk is aangegeven, maar als er geen sluiswachter komt opdagen 
dan maar even verkennen. De deuren zijn nog dicht. Hoe bedien je een sluis vanuit de 
kajak. Er is een drukknop met de duidelijke uitleg 1x drukken. Een soort waarschuwing, 
want als je 2x drukt gaat het hele feest niet door en het strafbankje wacht op je.  
 
Oké, rustig afwachten en de deuren openen zich. Naar binnen met zijn allen en wat nu. 
Er gebeurt niets. Weer een knop aan beide kanten in het midden van de sluis en vooral 
1x drukken. Ideeën genoeg in de groep, maar er gaat niets in werking Remmelt komt in 
actie, hij ligt ook bij een trapje en klimt aan de wal. Op enige afstand van het water staat 
weer een paal met grote knop. Zal ik drukken of niet, het werd ja en zowaar alle 
systemen gaan aan het werk, deuren dicht en nog een drukknop verder veranderd het 
waterpijl en gaan de deuren aan de uitvaartkant open. Verder en via mooi vaarwater. 
Naar Oostzaan. Hier een zijkanaaltje in dat eindigt bij een uitstapplek in de buurt van 
Dirk. Dat is weer mooi uitgezocht. Bevoorrading, want vanavond moet er door vrijwilligers 
gekookt worden. Nog niet eerder vertoont, maar ze kwamen aanzetten met een 
winkelwagentje met spullen. Veel hadden er nog ruimte over, zeker als het om eten gaat. 
Via leuk smal water gaat de tocht verder. Even een stop bij een mooi molentje. Het is 
bemand. De man verteld het verhaal van de molen. Het betreft een houtzaag molen, niet 
voor hele boomstammen, maar die zijn hier ook niet. In de zomer verblijft hij hier. Dan de 
onderdoorgang van de snelweg A7. Wat een geluid komt er van die weg. Onze tocht gaat 
verder. Prachtig hier, smal slingerend water tussen het riet en later langs woningen, en 
nog veel meer woningen. Tegenliggers? Gelukkig niet, wel een overdraagplaats om in de 
Zaan te komen. Dit was een serieuze en de wieltjes moeten er onder. Ja en dan die 
molens, en die mooie houten huizen. Van de Zaanse schans.  
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Waar kunnen we er uit. Er is weer iemand van de ploeg die weet waar dat kon. Even 
doorvaren en dan een mooie steiger en terreintje bij het sluisje bij Wormerveer. Langs de 
oever ook nog veel oude industrie, het levert lege pakhuizen op. Wordt vast nog een keer 
iets mee gedaan. Dan verder de Zaan op en dan komen we bij Stierop, het domein van 
de Zeeverkenners. Hier is een kampeerplek en er zijn toiletgebouwen. Moeten eerst nog 
wel even van het slot af, en met het verzoek om het net zo netjes achter te laten zoals we 
het nu aantreffen. Leek mij geen moeilijke opdracht. De keuken ging open en daar moet 
het straks gaan gebeuren. Geen afwasmachine en neem toch maar je eigen bord mee. Ik 
hoorde dat er een ruim aanbod was van verschillende pannen. Onze kookploeg heeft 
zich er prima mee gered. 

 

Er kwam een bonenschotel, in een grote pan en een salade en ook nog slavinken en 
voor de liefhebbers gebakken eieren op tafel Top!! vergeten ook nog een toetje.  
Er zijn hier knutjes. Smeren en smeren met van alles. Maar die krengen kruipen 
tussen je haren en steken daar. Je hebt er dagen plezier van, maar het werd een 
mooie avond met een prachtige zonsondergang. 
 
 Leo Mos  
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Dinsdag 4 juni, De Stierop - Bergen afstand 24 km  
Na alles opgeruimd en schoon te hebben achtergelaten op Scoutingcentrum De Stierop gaan we 
omstreeks 9 uur weer in onze kano’s. Op naar onze volgende overnachtingsplek in Bergen.  
Na een halve km peddelen bereiken we de Wijde Stierop, een inham van het  
Alkmaardermeer. Het Alkmaardermeer is qua grootte vergelijkbaar met het Slotermeer, maar 

het heeft een grilliger vorm. Het heeft een T vorm, in het midden vrij smal en in het noorden 

veel breder.  

Door de matige zuidwestenwind is het nog vrij lastig om het meer over te steken. Door Ronald 
zijn grote ervaring op het gebied van grootwater varen zal hij bij de oversteek naar het 
noordwestelijke schiereiland voorop varen. De rest zal aaneengesloten achter hem aan gaan 
varen. Na de oversteek gaan we rechts langs de oever van het schiereiland verder. En daarna 
even een korte drijfpauze bij het starteiland in het Alkmaardermeer. Vervolgens peddelen we 
noordwaarts verder naar het dorp Akersloot met jachthaven. Hier is de Alkmaarse Roei- en 
zeilvereniging gevestigd, maar er is vandaag weinig activiteit te bespeuren. We verlaten het 
Alkmaardermeer en varen verder over het Noordhollandskanaal.  
Na een paar kilometer gaan we linksaf, onder een brug door, naar de Mientsloot. Hier houden we 
onze eerste koffiepauze, vlakbij een kanoverhuurbedrijf.  

 

  

 
We gaan verder over het Noordhollandskanaal, met aan de oostzijde steeds meer industrie.  
Ook passeren we er de grote vuilstort van Alkmaar.  
Nadat we onder de Provinciale weg N242 zijn gepeddeld bereiken we het centrum van  
Alkmaar. We varen eerst door de zuidelijke Singelgrachten langs het Kwerenbolwerk en het  
Kennemerpark. We passeren de prachtige molen van Piet, daarna varen door de  
Oudegracht en aan het eind linksaf komen we uit bij de Turfmarkt. Daar is een grote, niet te hoge, 
steiger aanwezig, waar we er met onze kano’s uit kunnen. Dit wordt de pauzeplek voor de 
middag voor het halen van boodschappen bij de Spar en uiteraard koffie met gebak in een 
restaurant met uitzicht op de kanosteiger. En zelfs de zon komt er ook nog even bij!! Na de pauze 
en nadat Marleen een menukaart uit het water heeft gevist, gaan we omstreeks half 3 verder 
onder een brug door, linksaf langs de Accijnstoren (1622).  
Vervolgens door de grachten Verdronkenoord en Zijdam, met aan de rechterkant het 
waaggebouw en de beroemde kaasmarkt van Alkmaar.  
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Na een stukje varen over het Noordhollandskanaal komen we terecht in de singel langs het 
Munnikenbolwerk en daarna verlaten we de stad via de Steesloot. Het landschap verandert en 
komen we in een natuurgebied terecht met veel rietkragen. Ook staan er enkele karakteristieke 
Hollandse molens aan het water. We varen door de Bergerringsloot en na enkele kilometers 
bereiken we onze overnachtingsplaats bij boerderij Jonker in Bergen.  
Bij een klein steigertje stappen we uit de kano en de kano’s moeten via een steil talud op de wal 

worden gebracht. Na een paar kano’s moeten we even stoppen, omdat er paarden in het 

weiland moeten worden gebracht.  

De kano’s moeten op het karretje, omdat het vrij ver lopen is naar de boerderij. Deze bestaat uit 
enkele oude gebouwen en er lopen veel dieren rond, zoals paarden, pauwen, konijnen en kippen. 
Ook staan er nog veel oude, afgedankte landbouwwerktuigen verspreid over het terrein. Hier 
staat de boer ons in zijn overall op te wachten.  
Na een ronde over het terrein maken we de keuze waar onze tenten komen te staan: ergens 
achter op het terrein en langs een paardenbak (met schrikdraad!). Nadat de tentjes staan kan er 
aan eten worden gedacht. Omdat er geen restaurant in de buurt is kunnen er pizza’s worden 
besteld of je kunt zelf je potje koken. De meesten kiezen voor de pizza en die worden opgegeten 
in een leegstaande loods met daarin enige tafels en stoelen.  
Na het eten gaan een 4tal personen een wandeling naar het dorp Bergen maken, een 3tal 
maken een kortere wandeling en de rest blijft achter in de loods met een drankje en een hapje. 
De meeste mensen zijn vrij moe en gaan al voor 11 uur naar de tent om te slapen. In de nacht is 
er een felle bui en daar komt nog een korte storm achteraan. Maar dat was al na twaalven dacht 
ik…………………………  

 

Roelof Grondsma  
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Woensdag 5 juni, Bergen – Uitgeest (Zwaansmeerpolder) afstand 29 km Een 
nacht met een pittige bui met onweer en veel wind gaat vooraf.  

De een zit s’morgens in het zonnetje te ontbijten en de ander is zijn tent aan het uitdweilen. Ja 
het gebeurt allemaal deze week. Maar net als alle andere dagen staan we om 9.00 uur weer 
klaar bij het water. Vandaag gaat de tocht verder over de ringvaart van het bergermeer, een 
drooggemalen polder, naar Alkmaar. Met het jasje aan en dan weer uit, afhankelijk van de wind is 
het ietwat fris, varen we slingerend door het riet. In Alkmaar is het weer tijd voor koffie en 
boodschappen. We pauzeren in een stadspark, lekker plekje. Na Alkmaar wordt het Noord-
Hollandskanaal net als gisteren terug gevolgd tot camping De Boekel. Hier slaan we af en volgen 
weer kronkelende vaartjes tot de Noordermolen. Een winderig plekje voor de lunch, maar wel in 
het zonnetje.  

  
Na de Limmertocht en de Die (meertje) volgde een stukje langs de snelweg, samen met de 
regelmatig dalende vliegtuigen hebben we de nodige decibels te verwerken gehad. Hierna volgde 
de Slikkerdie met een overdraging bij “Museeumgemaal 1879” en een laag bruggetje met gelijk 
een scherpe bocht. Met de lenigheid, gekreun en gesteun van alle kanovaarders hebben we deze 
passage kunnen volbrengen.  
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Het laatste deel van de nodige kilometers was met een lekker windje op het Alkmaarder meer. Op 
zoek naar de ingang van camping Jachthaven Zwaansmeerpolder. Dit was nog wel een 
tijdrovend dingetje. Niet wetende, noem het maar de beste stuurlui die op de wal staan, wilden 
ons de kano’s laten liggen en met de spullen in een karretje op naar de camping. Toch nog maar 
even op zoek naar een andere uitstapplek, deze lag bij het surfstrand van Uitgeest. Hier eruit en 
de camping beheerder bellen. Nadat we drie sleutels uit de sleutelkastjes kregen konden we op 
het enigzins drassige veldje ons kamp opzetten.  

S’avonds hebben we heerlijk gegeten in het restaurant bij de jachthaven. Een prima plekje.  
  

Jan Kleefstra  
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Donderdag 4 juni, Uitgeest (Zwaansmeerpolder) - Graft 23 km  

Als je had gedacht vandaag met een rustig peddelslagje je dag te kunnen beginnen dan 
had je het mis. Een fikse warming up staat namelijk op het programma. Om een 
overdraging uit te sparen aan het begin van de tocht heeft de leader bedacht dat we de 
wieltjes onder de kano’s gaan binden voor een wandeling met volle bepakking naar de 
eerste overdraagplek. Dat is zo’n 500 meter (al voelt het veel langer) maar we komen 
allemaal wel lekker opgewarmd aan.  

  

De tocht gaat langs gevarieerd water van moddersloten waarin je haast niet vooruitkomt 
tot een oversteek van het Alkmaardermeer met gelukkig wind mee. 2x moet er 
overgedragen worden waarbij gelijk gepauzeerd wordt. Een van de overdragingen heeft 
een helling met grote metalen rollers erop. Marleen probeert haar kano er op uit, maar 
het systeem werkt niet echt dus daarna worden toch maar weer de inmiddels goed 
getrainde spierballen gebruikt om de kano’s over te dragen. De rollers zijn echter wel 
handig om te gebruiken als rugleuning waardoor je aan de andere kant van de dijk lekker 
uit de harde koude wind kunt zitten. Onderweg komen we een aantal mooie molens 
tegen, waaronder de Woudaap. Tevens worden we getrakteerd op een hele dikke 
regenbui.  
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Een sluis staat ook nog op het programma. Daar hangt een lijst met telefoonnummers 

van vrijwillige bedieners. Nummer 6 neemt op en gelukkig kunnen we daarna snel 

geschut worden. Het verval is behoorlijk. 

 

Aangekomen op de camping (waar we de eerste nacht ook waren) is het nu gelukkig een 
stuk minder soppig. Als de tentjes staan en iedereen weer is opgefrist gaan we 
boodschappen doen bij de Plus en eten bij Het wapen van Münster. Omdat we deze 
week met z’n allen zo zuinig zijn geweest is er geld over in kas. We krijgen ieder 2 
drankjes uit de pot.  
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Op de camping wordt nog even nagezeten onder het afdak waarna we de tent voor de 
laatste keer opzoeken. 
 
Morgenochtend mag alles in de auto i.p.v. in de kano. De week zit er alweer bijna op..  

  

Fredy Zijlstra  
  

Vrijdag 5 juni, Eilandspolder 23 km  
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Dag 7: Laatste dag alweer  
6.30: de wekker gaat. Had niet gehoeven want ik was al wakker. Dit is de laatste dag. 
Wat is het snel gegaan. Vandaag varen we in de Eilandspolder. De Eilandspolder is een 
veengebied ingeklemd tussen de droogmakerijen de Schermer en de Beemster. 
Vandaag starten we om 9.30 uur. Een half uur later dan andere dagen. We kunnen het 
grootste deel van onze bagage achterlaten in de auto’s die staan op de parkeerplaat van 
Camping Tuinderij Welgelegen. Als het goed is komen we vandaag weer terug bij de 
Camping. Tenten, slaapzakken, matjes, kookspullen hoeven niet mee. Dat scheelt in 
gewicht.  
Van Jan Kleefstra hebben we te horen gekregen dat de tocht vandaag een verassing is.  
Waar we langs varen weten we nog niet.  
Eerst thee zetten, ontbijten en douchen. Daarna tent afbreken, spullen opruimen en 
spullen naar de bus van Syp brengen. De kano sleep ik, net als de anderen, over het 
gras van het campingveld naar het kleine polderslootje waar we beginnen.  
9.30: de briefing of palaver (volgens deskundige Leo Mos) krijgen we ditmaal niet op het 
water maar op land. Jan deelt tien A4tjes uit met nummers, kleur en met omschrijving 
hoger of lager.  
Eén voor een stappen we de kano in en varen via het ondiepe polderslootje naar ruimer 
water waar we verzamelen. Marleen neemt het voortouw en het lijkt wel of ze vaker een 
dergelijke speurtocht heeft gedaan.  
Het blijkt dat in het gebied routes zijn uitgezet met nummers en kleurcodes. Deze zijn 
uitgezet door recreatie Noord Holland. Totaal zijn er vier routes. Een route met een rode, 
een blauwe, een gele en een met een groene kleur. De routes zijn gemarkeerd met 
paaltjes die zijn voorzien van een kleur en een nummer. Zie bijgevoegde kaart. De routes 
overlappen elkaar deels. Jan heeft een leuke variant bedacht waarbij we van de ene in 
de andere route terecht komen. Best wel ingewikkeld zo blijkt. Gelukkig is Jan erbij 
wanneer we de route varen. Want hulp was af en toe nodig.  

  
  

Het is een mooi om in dit gebied te varen. In het verleden heb ik met mijn vader hier 
geschaatst en ook gekanood met een Canadese kano. Voor mij is dit een stukje 
nostalgie. Het gebied onderscheidt zich door een hoog grondwaterpeil. Het mooie is ook 
dat je hierdoor over de weilanden heen kunt kijken. Belangrijker nog is dat het geschikt is 
voor weidevogels zoals de grutto, tureluur, kieviet, wulp en scholekster.  
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We horen en zien er ook een aantal. Ook zie ik nog een veld vol met Canadese ganzen. 
Het blijkt de kleine Canadese gans te zijn. De grote heb ik vaker gezien. Deze kleine nog 
nooit. Verder zien we koeien over een smal bruggetje lopen gedreven door een boer en 
een Bordercollie. Veel weilanden in Nederland hebben een diepere grondwaterstand met 
als reden dat er dan landbouwmachines op kunnen rijden. Het gevolg is dat de weilanden 
zakken omdat het veen dan inklinkt en oxideert. Hier dus niet.  
 
Ik vaar naast Siep van der Veen en we varen recht op een dorp af. We vragen ons af 
welk dorp. Het blijkt Schermerhorn te zijn. We varen door en komen terecht bij een 
restaurant waar we een kopje koffie gaan drinken. Best wel een hoge steiger, maar met 
behulp van anderen worden de kano’s op de steiger getild. Het blijkt een leuk restaurant 
met een mooi terras. Het Genot van Grootschermer heet het.  
 
Nadat we allemaal zitten deelt Leo Mos ons mee dat we gebak kunnen bestellen voor zijn 
rekening. Een zeer gul gebaar waar we erg blij mee zijn. Helemaal mooi voor mij was dat 
Fredy vraagt aan degene die de bestelling opneemt (ik vermoed de eigenaresse) of er 
ook glutenvrij gebak is. Ik zal even vragen zegt ze en komt later terug met een heerlijk 
gebakje met brownie bodem, heerlijke stukjes aardbei en slagroom. Bedankt Leo!  
 
Na de koffie en gebak gaan we richting Driehuizen waar we een verkeerde afslag nemen 
en in het dorp terechtkomen. Dat was niet de bedoeling. We moesten erlangs varen. Bij 
navraag worden we de goede richting gestuurd, en we vervolgen onze tocht richting 
Graft. Bij Graft stappen we uit. We zijn niet door het ondiepe polderslootje gevaren maar 
op een plek waar de auto’s kunnen komen. Nu hoeven we niet de kano’s op karretjes te 
binden en via een langere route naar de auto’s te lopen, maar kunnen de kano’s direct 
opgeladen worden op de trailer (nadat Syp zijn prachtige bus heeft opgehaald).  
 
Totaal hebben we 23 km gevaren. Het was een prachtige tocht met veel afwisseling. Na 
de kano’s opgeladen te hebben rijden we richting Joure. Ronald zwaait ons nog uit vanuit 
zijn auto bij Zurich en wij rijden verder richting Joure waar we opgewacht worden door 
sommige partners. Jan geeft nog een samenvatting en krijgt een applaus voor zijn inzet 
als tochtleider. Wat een mooie week!  
  

Maarten van Wely  
  

De deelnemers: Leo mos, Leo Witjes, Marleen van der Grijp, Sjouke Zijlstra, Siep 
Vellinga, Roelof Grondsma, Maarten van Wely, Luise Muller, Fredy Zijlstra, Siep van der 
Veen, Ronald le Rütte, Remmelt de Haan en Jan Kleefstra  
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Kanoën langs 7 Elfsteden 23, 24 en 25 september 2024  
met Wim, Cor en Luuk. 

 
Voorbereiding 
Met Cor had ik in Zweden 23 t/m 25 september afgesproken om een kanotocht in 
Friesland (en evt. een stukje Groningen) te organiseren. Wim was na kennisgeving 3 
dagen beschikbaar en Cor met een restrictie voor de laatste middag. Hij moest wat eerder 
weg. 
 
Driedaagse tocht 
Zo besloten we tot een driedaagse. De keuze viel op het traject Sloten-Sneek langs zeven 
van de Friese Elfsteden, tot Sneek. Vandaar richting Heerenveen om onderweg ergens 
opgehaald te worden omstreeks half vier woensdagmiddag op de derde dag. 
 
Gepland werden de eerste overnachting in Molkwerum op een bevriende camping en de 
tweede overnachting in de buurt van Sneek. Uiteindelijk werden het twee adressen van 
Vrienden op de fiets in Koudum en in IJlst. 
 
In Koudum aan het water op één kilometer afstand van het Elfsteden traject naar 
Hindeloopen en in IJlst bij de Fierljepschans. De kano’s kunnen hier overdekt worden 
geborgen in het gebouw van de Fierljepclub in IJlst. De derde dag kunnen we via het 
Sneekermeer en de Goingarijpster Poelen 25 km varen naar het clubgebouw van 
Roeivereniging Aengwirden aan het kanaal in Heerenveen-Noord vlakbij Heerenveen, de 
laatste afstand is wat kleiner dan de andere twee. 
 
Extra tripje door Gaasterland. 
De vrijdag vooraf heb ik nog even een rondje Gaasterland gefietst. Het was prachtig weer 
en ik wilde er even uit. Indien we via het IJsselmeer zouden varen, zouden we twee 
sluizen moeten passeren. Met de sluiswachter van Workum had ik al gebeld. 
In Hindeloopen ontmoette ik de andere sluiswachter, Anthony . Van hem kreeg ik een 
telefoonnummer om indien nodig, hem te contacteren, zoals de Belgen zeggen. Na een 
kopje koffie bij Bea in Hylpen fietste ik tegen de wind via Laaksum door naar Oudemirdum. 
Koffie, hier wel. In Laaksum namelijk reed ik zonder koffie weg na een ontmoeting met een 
zich hufterig gedragend personeelslid. Ik stond voor joker te wachten zonder dat ze mij 
een blik waardig gunde. 
 
Verder wilde ik voor de tocht op maandag nog een pauzeplaats tussen Wyldemerk en 
Stavoren plannen. Het lukte mij om in Kuilaart nog een koffie te scoren voor onze 
kanotocht op maandag. Als we na 12 uur aankomen en de campingwinkel gesloten is, dan 
krijgen we koffie van Simone bij de receptie. Enthousiast ging ik op de fiets verder naar 
Koudum waar de auto stond. 
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Dag 1 Sloten Koudum 35 km  

Onderweg pauze 1 in Wyldemerk 
(11 km) tussen Luts en Rijstervaart, 
pauze 2 in de Kuilart (17 km) en pauze 
3 in Stavoren/Starum (25 km). 
 
Hillie en Rens brachten ons per auto 
naar Sloten met kano en al. Om 8.55 
waren we vaarklaar en zwaaiden de 
dames ons uit. 
Diagonaal westwaarts over het 
Slotermeer bereikten we na 4 km de 
Luts voorin Balk. 
 

In 1985 of 1986 na Balk bij de uitkomst van de tunnel stonden Christien Boersma en 
Jenny Beenen (Vwo3) met Brinta klaar voor mij tijdens één van de 11-
stedenschaatstochten. 
 
IJsvogeltjes  
“Let na Balk op voor ijsvogeltjes die evt. voor ons uit kunnen vliegen vanuit de beboste 
wallen langs de Luts”, meldde ik. En ja hoor, na een half uurtje verscheen er een 
exemplaar dat schichtig naar voren vloog om na ongeveer na 50 meter weer op een takje 
of plaatsje in de berm te gaan zitten. Dit schouwspel herhaalde zich een keer of vijf. Ein 
wunderbares Erlebnis. 
 
Via Kippenburg (in 1982 waren tijdens het schaatsen hier netten gespannen over het ijs, 
waar wij ons voorzichtig langs wurmden) bereikten we na 11 km om 10.45 uur de 
picknickplaats Wyldemerk op de hoek van Luts en Rijstervaart. P1 
 
Na een half uurtje verlieten we de picknickplaats en gingen noordwaarts over de 
Rijstervaart naar de zuidwesthoek van de Fluessen, Oude Karre. Hier was lichte zijwind uit 

het westen. In de verte konden we camping De 
Kuilart en het voormalige Hotel Galamadammen 
zien. Het hotel is failliet en de gemeente heeft er nu 
Oekraïners in gehuisvest. Precies na een uur 
bereikten we De Kuilart. Hier vloog Peter de Vries in 
1997 in de touwen bij Galamadammen. 

 
P2 Bij de receptie van De Kuilart was Simone vrij, 
maar haar collega maakte de afspraak waar en we 
dronken er een heerlijke beloofde aangeboden koffie. 
Het miezerde hier heel even. 
Via de Morra moesten we nu 8 km varen naar 
Stavoren. Ons doel was P3 bij Henrika, de dochter 
van Cor, die vlakbij de Koebrug woont. 
Eerst de Morra op en na een verboden doorgang 
door de brug in Warns en een foto links van de 
vaargeul van Stavoren totaal kwamen we langs het 
prachtig mooi geverfde skûtsje van Stavoren om 
14.30 uur aldaar aan. 
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“Als ze met dit mooie skûtsje nu ook maar wat sneller konden varen”, meldde Cor. 25 km 
afgelegd. We trokken de kano’s in de voortuin van een bewoonster, die vroeg hoe lang we 
op haar gras bleven liggen met die kano’s. Ik kon haar geruststellen….. 
 
P3 In alle rust, onder toezicht van Hendrika en begeleiding van de jonge dansende 
dochter, dronken we koffie. Over een spannend dorp en een levendige uitstraling van 
Stavoren meldde Hendrika niets. De liefde houdt haar op deze plaats. 
Nog 9 km te gaan via Molkwerum naar de Doerbout in Koudum.  
 
Aan het eind van de route is het altijd nog een heel eind vooral als je niet precies weet 
waar het is. Langs de vaart vanaf Molkwerum zagen we zeker nog 2 ijsvogels. Op de 
kruising na 3 km gingen we niet links af naar Hindeloopen. Dit is de richting voor morgen. 
Nu nog een eindje rechtsaf  Vlak voor we na een paar honderd meter links gingen naar de 
Doerbout hadden we in de verte nog zicht op de Morra, waar we vanmiddag voeren na De 
Kuilart. 
 
Om 17.15 uur zagen we Grietje Smid al achter haar huis aan het water in het zonlicht 
staan. Ze wees ons de weg naar de steiger achter haar prachtige huis aan het water. 
“Willen jullie koffie of thee?“ “Bier”, was het antwoord, kort maar krachtig. 
 
Het was een aardige gastvrouw, helaas weduwe. Ze vindt het alleen-zijn maar niets en 
doet mee met het smartlappen zangkoor. Twee keer per week. We zaten gezellig een 
biertje te drinken op het terras. Ondertussen dacht ik aan smartlappen: “Ik heb eerbied 
voor jouw grijze haren”, “Jan uit de polder zei Antje”, etc. etc. 
 
We konden douchen, maar besloten te gaan zwemmen in het uitnodigende frisse water. 
”Ik geef jullie een handdoek, want ik wil jullie niet met je natte klofje de trap op hebben“, 
zei ze besluitvaardig. Heerlijk in het frisse water. Later lees ik in Wetterskip Fryslân dat de 
temperatuur nog ruim 18 graden is. Vier graden koeler dan ruim een week geleden. 
De totale afstand van vandaag tussen de verschillende trajecten is 11, 6, 8 en 9 km = 34 
km en één km wandelen onderweg: 35,6 km op Strava mijn sporthorloge. 
 
Dag 2 Koudum-IJlst 
Pauze 1 in Workum, pauze 2 in Bolsward, deel 3 Bolsward-IJlst via de Bolswarder Vaart. 
We ontbeten om 7.30 uur bij Grietje die ons verwende met een gevarieerd ontbijt met een 
eitje en zelfs met een stukje suikerbrood . We waren vlot klaar en bij het afscheid kreeg 
Grietje een hug van Cor. 
 
Het was een heel geschikte gastvrouw die gezellig even met ieder van ons sprak. 
We voeren om 8.20 uur naar Hindeloopen waar we binnen het uur waren.  
Aan de toppen van de bomen kon je zien dat het behoorlijk waaide en de verwachting was 
windkracht 3 zuid. 
 
Door de sluizen van Hindeloopen en via het IJsselmeer naar Workum… Erg aantrekkelijk, 
maar het was twijfelachtig. De kustlijn was bijna lager wal. De golven zouden te hoog 
kunnen zijn, volgens Cor, de man met de meeste zeilervaring. Bij twijfel niet doen. 
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Daarom besloten we in Hindeloopen via 
de Ooster Dijkvaart naar Workum te 
varen, hoewel dit 2 à 3 km verder is dan 
via het IJsselmeer. Na 13 km kwamen we 
om 10.45 aan in Workum P1. Cor 
ontdekte een geschikte steiger in de 
binnenhaven vlakbij het centrum bij Hotel 
De Gulden Leeuw. Koffie met gebak was 
hier de beloning. Na drie kwartier gingen 
we weer te water, de oostenwind van 
gisteren was naar het zuidwesten 
gedraaid. En het was de hele dag droog! 
De weersverwachting voor deze drie 
dagen had zich volledig ten gunste van 

ons veranderd. 
 
Wim vond had veel last van stijve pijnlijke schouders, ik had ook een beetje last van 
jankerij in de schouderspieren, maar niet zo erg. Gisteren was dit ook al zo. Het stuk naar 
Bolsward vond Wim deze dag achteraf heel lang. Er kwam geen eind aan.  Achteraf 
voelde hij echter wel de voldoening van het doorzetten, zoals hij later meldde.Sukkel. 
 
Ondergetekende moest erkennen dat hij er meerdere malen op moest worden 
geattendeerd dat je op belangrijk vaarwater niet altijd maar een willekeurige koers kunt 
varen. “Luuk, ga nou eens een keertje aan de kant”, klonk het dan luid van achteren van 
onze ervaren watersporter aan de nonchalante watersporter. Later op de dag herhaalde 
zich dit gebeuren. Ik had niet door dat er na de eerste boot na de Abbegaaster Kettingbrug 
nog een tweede volgde. Plotseling doemde er een ‘strijkijzer’ 2 m links naast mij op. “Geef 
nou verdorie eens wat meer ruimte “……. Sukkel. Zelfkastijding is noodzakelijk. Een 
pelgrimage naar Santiago zal niet helpen. 

In Bolsward lag een even mooi vlot 
voor kano’s als in Workum langs de 
kant. P2 Wel een beetje ‘wackelig’ 
zoals het Duitse woord het mooi 
benoemt. 
 
Bij de Hema konden we genieten van 
een lekker kopje soep. Goed voor de 
inwendige mens. 
 
Na 25 km resteerde nog een stuk 
langs de Bolswarder Vaart.  
 

Vertrek uit B. 14.40 uur. Achtereenvolgens Wolsumer Ketting na 3 km, Abbegaaster 
ketting na 5 km. Oosthem met het mooie kerkje na 8 km en tenslotte de onderdoorgang 
van de spoorbrug en de brug bij Nijesyl. Daar begon het een beetje te regenen. De enige 
10 minuten tijdens de hele tocht. 
 
Tot in IJlst: 10 km. Waar is de Fierljepschans? We gingen na de brug in IJlst (alhier ook 
een mooi kanovlot) op aanwijzing van de brugwachter rechts af naar de Fierjlepschans in 
IJlst. Na 39 km inclusief wat stukjes lopen onderweg kwamen we daar aan. 
Daar zouden de kano’s binnen in het clubhuis kunnen worden geplaatst.  
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Onze gastheer Pieter Bult en zijn eega, beiden in het clubhuis, kwamen al aangerend in 
de regen. Snel werd alles, inclusief kano’s, naar binnen gebracht. Tassen onder de arm en 
onze gastvrouw nam ons 200 m mee naar onze overnachtingsplaats. Wij hadden de 
regenjassen even snel aangedaan. 

’s Avons eten in Het Wapen van IJlst na een heerlijke douche. Wim sliep bijna maar ging 
vlot mee naar het ons geadviseerde restaurant. Gezelliger en sfeervoller dan in Koudum 
vond Wim. Er aten ongeveer 150 personen in het Wapen, meldde de ons bedienende 
dame. We maakten nog een klein kuiertje langs het water in IJlst.  
  
Dag 3 IJlst –Heerenveen Noord 25 k 
Even voorstellen, onze gastheer en gastvrouw bij toeval ‘Vrienden op de Fiets’: Pieter Bult 
72 jaar fierljepgrootheid in IJlst, iedereen kent hem. 50 jaar fierljeppen, een oorkonde van 
de Bond en twee nieuwe heupen. Schaatsexpert van de KNSB, meer weet ik niet van 
hem.  
Zijn echtgenote, 10 jaar jonger en tweede bij de WK schaatsen 60 jaar en ouder. 
Gisteravond  
 
 
kwam ze ons al als kwieke power dame tegemoet om de kano’s naar binnen te brengen. 
Daarna nam ze ons mee naar het huis aan Dassenburch, 200 meter lopen. Ze geeft les 
aan het Beijers Naudé Gymnasium in Leeuwarden in de Franse taal. Cét joli, Madame. Ze 
spreekt ook verschillende andere talen. Een leuke ontmoeting. Ze moest naar Thialf om te 
schaatsen en beval ons Het Wapen van IJlst aan om te eten. “Pieter helpt jullie 
morgenvroeg”, meldde ze tenslotte. 
  
En dat deed ie. Hij nam ons de volgende morgen mee naar de Fierljepschans en liet ons 
verschillende aspecten van het fierjleppen zien.  
Hij toonde ons verschillende schansen: sprong met pols in het zand, beginsprong over het 
water en de opbouw naar de schans die steeds langer wordt afhankelijk van de lengte van 
de aanloop. De langste pols van 11 meter met een opzetstuk van twee meter extra.  
Elke pols wordt in het water gezet. Aan elke pols is een stalen voetstuk bevestigd om goed 
grip te hebben in de bodem. De springer klimt na de aanloop in de polsstok. Hij vertelde 
over de meeloper /coach die aanwijzingen geeft aan de springer tijdens het klimmen over 
harder en langzamer klimmen en evt. ‘los’ roepen. Onlangs was er een fierljepfestijn met 
wel 2000 toeschouwers!! 
Deze totale overnachting in IJlst was een fantastische happening. 
Pieter, hoi. ”Net te lang ompiele want dat ken net om het war “. 
 
Dag 3 IJlst-Heerenveen 25 km. Een prachtige afsluitende route. 
Rustig voeren we om 9.10 uur naar Sneek met een licht rugwindje. Sneek via de 
Waterpoort en de Schouwburg bij Het Bolwerk op weg naar bakker Breimer. Aan het eind 
van de Prins Hendrikkade vlak voor het tunneltje onder het centrumplein, dat een 
verbinding vormt met de Houkesloot, onder het centrumplein door. 
 
P1 na 5 km waren we om 10.00 uur in centrum Sneek bij bakker Breimer. Even rust 
onderweg bij onze favoriete bakker. 
 
Na de pauze bereikten we via de Houkesloot, na een uurtje het starteiland van het 
Sneekermeer vlak na de oversteek van het P.M.-kanaal. 10 km. 0m half twaalf. 
Van daar de oversteek van het Sneekermeer in z.o. richting naar het Heerezijl (13 km). De 
lijn Sneek Houkesloot, starteiland, Heerezijl had ik nog nooit via een rechte lijn afgelegd. 
Het Sneekermeer oversteken naar het Heeregat en daarna door naar het Heerezijl is 
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uiteindelijk maar 2 + ruim één kilometer: ruim drie kilometer met Beaufort 2 in de rug!! 
P3 alhier 
 
Bewust aanwezig in dit gebied. 
In de eerste helft van de zeventiger jaren waren we hier al met het Alo-zeilkamp en voer ik 
zomers op de zeilschool Twellegea in een schitterende houten 16 kwadraa,t ‘de Duckdalf’( 
gebouwd op de werf van Helder in Paterswolde). Deze boten de Duckdalf en de Schelm) 
werden erbij gehuurd en waren veel beter dan die van de zeilschool. De boot liep als een 
trein en ik was zelfs een wedstrijdzeiler in de andere Helderboot de baas. In mijn eentje 
heb ik wel eens even met die boot alleen op het Sneekermeer gevaren in de buurt van het 
starteiland. Vandaar mijn bewuste beleving hier. Rens was er ook enkele weken bij. 
 
Heerezijl P2 na 13 km totaal. Voor de wind van het starteiland lukte het Cor om op de 
langzaam hoger wordende golven een beetje te surfen. Wim vond het ook een hele mooie 
belevenis. De hele oversteek was ook snel gepiept 4 km. 
 

Daarna de 
Terkaplester Poelen, 
Akkrumer Rak naar 
de Pont Nyeskou (18 
km). Hier alweer een 
pauze P3 na 18 km 
bij Froukje. Eerst was 
ze niet te vinden, 
even later kwam ze 
in overall uit de 
schuur waar zich de 
koeien bevonden. Ze 
zag er als een tijger 
uit en ging in 
aanvalstenue even 
trots met de boys op 
de foto. We aten 
soep, die serveerde 
ze in nette kledij. 
We maakten ons ons 

klaar voor de laatste 8 km naar paaltje 13 in Heerenveen noord. Hier bevindt zich het 
gebouw van RV Aengwirden. Ze hebben net hun 25-jarig jubileum gevierd. EAT 15.15. We 
arriveerden er om 15.22 uur bij paal 12, opgewacht door Hillie. Drie bekenden wachtten 
mij daar onverwacht op . 
 
 
Een oud-leerling, actief kookvrouw in de zeilschoolkampweek als leerling en een roeilid 
dat mij nog kende van de Uithoudingsvermogen Vierkamp in 1980. Last but not least Gert 
Jan de Wijn, oud-voorzitter en clublid van de studentenclub van de ALO en nu voorzitter 
van Aengwirden. Rens, ondertussen ook gearriveerd herkende hem direct. Ik niet. 
Er lagen twee gestuurde dubbel vier werries, die werden gebruikt voor examenroeiers van 
de Scholengemeenschap, o.l.v. sportlerares en overbuurvrouw Jildou uit Oudehaske. 

 

Jongelui. Bedankt voor de driedaagse tocht . Een prachtige ervaring met veel verrijkende 
elementen. 
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35,7 km 39,1 km en 25,6 km inclusief wat wandelmomenten op de Stravatrack (horloge 
aan mijn pols) maken de 100 km vol!!! 

 

 
  



De Ruggensteun Editie november 2024 

Clubblad KV ‘De Kanoniers’    Pagina 42 van 46 

 

 

 

 

  

 

De ‘snert’ tocht 

Door: Jacob Drost 

 

 

De start 

Op zaterdag 12 oktober stond de jaarlijkse tocht in de Weerribben op het programma. 

Dit keer onder de bezielende leiding van Sjouke met assistentie van Marleen en Geert 
Jan.  

Zo langzamerhand traditioneel, stond er onderweg een culinair hoogtepunt gepland. 

Maar we beginnen uiteraard in Joure bij de kanoloods, het verzamelpunt. Vooraf hadden 
13 kanoniers zich voor deze tocht opgegeven, helaas moesten 2 trouwe deelnemers 
afhaken vanwege fysieke problemen. (via de WhatsApp werd hun beterschap gewenst). 

De overige zeer goedgemutste peddelaars, mede door de schitterende 
weersomstandigheden, laadden hun kano’s op de kanokar. De groep bestond uit 5 dames 
en 6 heren, waarvan één echtpaar die in een 2 persoonskano aan de tocht meededen. 

Ergens tussen 9.00 uur en 9.30 uur werd in kolonne (3 auto’s waarvan 2 met een kar) 
vertrokken richting Ossenzijl. Op de afgesproken plaats voegde Ronald zich bij ons en 
was de vlootbemanning compleet. 
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De weerribben 

Het weerribben gebied is voor de meeste kanonniers redelijk bekend terrein, maar toch 
wist Sjouke er weer een gevarieerde tocht van te maken. Na een ontspannen met 
keuvelende peddelaars gevaren route werd de eerst stop gemaakt in het dorp Kalenberg. 
Ieder zorgde voor z’n eigen ‘bakkie’ en er werden royaal stroopwafels uitgedeeld. Daarna 
weer inpakken en wegwezen. 

Het tweede gedeelte was wat korter maar hierin zat een stukje route wat bij enkele 
vaarders niet bekend was, dus een verrassing.  

Aan de snert 

Vervolgens arriveerde de club op de ‘diner’ locatie. Er kon een keuze worden gemaakt in 
snert met worst uit blik, of snert zonder worst (veganistisch) uit verpakking. Dit werd voor 
een groot deel vervoerd in de vrachtkano van Geert Jan. Als aanvulling op de erwtensoep 
werd een heerlijk plakje roggebrood met spek geserveerd, reeds in alle vroegte van de 
morgen door Marleen thuis klaargemaakt. Dus de ingrediënten waren volop aanwezig, 
alleen de temperatuur bij het opdienen viel wat tegen. 2 van de drie brandertjes waren 
namelijk niet voorzien van een windschermpje. En met de stevige wind viel het niet mee 
om de snert echt dampend uit de pannetjes te krijgen. Maar toch werd er volop genoten 
van dit “culinaire gebeuren”   

Met de buikjes vol gegeten werden de kano’s weer in het ruime sop geschoven en via 
deels een woest stukje natuur, waar nauwelijks varen mogelijk was, werd de terug reis 
aanvaard. 

Het echtpaar Drost in de tweepersoons kano, met begeleiding van Geert Jan, koos een 
iets gemakkelijker route. Zij hadden het geluk, op het stukje afwijkende route, een 
ijsvogeltje waar te nemen. De vogel met de helder blauwe kleur vloog vanuit de kant vlak 
over het water naar een iets verder overhangende tak, en met het naderen van de kano’s 
werd dit nogmaals herhaald. 

Op het laatste stuk, de groep was weer compleet, vloog onverwacht uit de kant een grote 
bruine reigerachtige vogel. De één dacht dat het een roerdomp was, anderen waren van 
mening een gewone ‘ordinaire’ reiger te hebben gezien. Jammer dat er geen ornitholoog 
in de groep aanwezig was. 

Halverwege de middag kwamen we weer aan op het startpunt, het cirkeltje rond gevaren. 

Na het opladen van de kano’s werd de rit naar Joure met rozige luitjes gemaakt en kon 
ieder met een voldaan gevoel huiswaarts keren.  

 

Tot slot 

Op het laatste moment, bij de loods, deed zich nog een vervelend incident voor, namelijk 
de broekriem van Sjouke begaf het, met gevolg een afzakkende broek. De aangereikte 
spanband was volgens het slachtoffer niet nodig.  
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Betreft ervaring met rollenbaan in de kano-oversteek Zwaansmeer-Crommenije 

Tekst: Ronald le Rutte 
Foto’s Ronald le Rutte 

Begin juni 2024 hebben 13 leden van KV De Kanoniers Joure een mooie tocht van een 
week gemaakt door de polders van de provincie NH.  

Polders bij Graft-De Rijp, Wormer, Den Ilp, Krommenie en Alkmaar hebben ons veel 
ervaringen in overdragingen en uitstapplaatsen geboden. 

In algemeen heb ik de indruk dat de ontwerpers van de voorzieningen weinig ervaring 
hebben wat een kanoër eigenlijk nodig heeft om een beladen kano van de ene naar de 
andere kant van een weg/dijk te brengen. 

De meest bijzondere voorziening was wel de rollenbaan in de dijk Zwaansmeerpolder-
Crommenije. Een soort scheepshelling van stalen rollen, die qua afmetingen en uitvoering 
misschien meer geschikt zou zijn voor een roeiboot, als daar ook een lier was geplaatst.  
De rollen draaiden niet goed, en waren te breed, want je moest er steeds eroverheen 
stappen. 
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Ook de steiger bij de uitstapplaats was meer afgestemd op een roeiboot. Uiteindelijk 
hebben we de kano’s via het gras versleept/gedragen, minder beschadiging en 
gemakkelijker….. 

 

Op blz 22 van Kanotities nr 3/2024 wordt toevallig van deze locatie gewag gemaakt van 
“drie nieuwe vervangingmeldingen”. Wat de veranderingen gaan worden is niet 
aangegeven, maar mijn conclusie is wel dat de huidige voorziening peperduur is 
uitgevoerd.  
Misschien toch eens in de geschiedenis van een overtoom te duiken, de voorzieningen 
aanpassen aan de maat van een kano/kayak en kanoërs erbij betrekken…..?! 
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  Bij deelname aan de vaar-activiteiten gelden de bepalingen vermeld in het huishoudelijk regelement.    
                                              Vervoerskosten: Bij deelname aan vaar-activiteiten betalen mede inzittenden 
             
Bij gebruik van de kanokar moeten de voorwaarden gebruik kanokar ondertekend worden. 

Voor de actuele activiteiten agenda:  www.dekanoniers.nl/vaarkalender of scan de QR code  
J=Jeugd 
T=Trailer  
A= Andere verenigingen mogen ook mee doen 

Benzineprijs (Euro 95) € 1.75 € 2.00 € 2.25 € 2.50 

Kilometervergoeding € 0.20 € 0.22 € 0.24 € 0.26 

    

Winterkalende

r  
 

 Tijd Verzamellocatie Activiteit KM Organisator Opmerking J T A 

Z
a 23-11 

          

Z
a 30-11 

          

Z
a 07-12 

          

Z
a 14-12 

          

Z
a 21-12 

          

Z
a 28-12 

 N.T.

B 

Loods Oliebollentocht N.T.

B 

N.T.B     

W
o 

01-01-
2025 

 13:0

0 

Loods Nieuwjaarstocht  Geert-Jan Bos     

Z
a 04-01 

          

Z
a 11-01 

 18:1
5 

P2 Vrije training  Training en opleiding   x  

Z
a 18-01 

          

Vr 

24-01 
 19:3

0 

Sethage  Tocht en Nieuw  Bestuur Grevenweg 2a 

Vegelinsoord 

   

Z
a 25-01 

          

Z
a 01-02 

          

Z
a 08-02 

 18:1
5 

P2 Instructeurs 
Training 

 Training en opleiding info@dekanoniers.nl  x  

Z
a 15-02 

 09:0
0 

Loods Dagje uit  Geert-Jan Bos 06-18881764 x   

Z
a 22-02 

 18:1

5 

P2 1e zwembadcursus  Training en opleiding  info@dekanoniers.nl  x  

Z
a 01-03 

          

Z
a 08-03 

 18:1

5 

P2 2e zwembadcursus  Training en opleiding info@dekanoniers.nl  x  

Z
a 15-03 

          

w
o 12-03 

 19:3
0 

Sethage A.L.V  Bestuur info@dekanoniers.nl    

Z
a 22-03 

 08:0

0 

Loods Dinkeltocht  19 

km 

     

Z
a 22-03 

 18:1
5 

P2 3e zwembadcursus  Training en opleiding info@dekanoniers.nl  x  

Z
a 29-03 

          

Z
a 05-04 

 18:1

5 

P2 4e zwembadcursus  Training en opleiding  info@dekanoniers.nl  x  

Z
a 12-04 

 18:1
5 

P2 5e zwembadcursus   Training en opleiding  info@dekanoniers.nl  x  

http://www.dekanoniers.nl/vaarkalender

