
35 jaar Kanoniers 
 
De tijd gaat snel, de vereniging bestaat inmiddels 35 jaar en dat wordt wegens  corona op bescheiden 
wijze gevierd met een geheel verzorgde tocht door de Weerribben onder leiding van Sjouke. 
Met elf vaarders vertrokken we naar Ossenzijl waar op een rustig plekje de botenwagen en de auto,s 
geparkeerd werden. De weersverwachting was ronduit slecht, regen en regen en regen en de boten 
waren net afgeladen toen het al begon te hozen. 
Echter, na 20 minuten was het leed geleden en werd het droog en dat bleef het tot de avond, ook de 
zon liet zich af en toe even zien, kortom prachtig kano weer. 
Sjouke kent het gebied als zijn broekzak en leidde ons via prachtige smalle en afwisselende vaartjes 
en sloten  richting Kalenberg waar koffie gedronken werd. 
Daarna weer snel verder naar de plek waar de traditionele snerttocht een tussenstop heeft. Daar 
uitgebreid geluncht en vervolgens de groene rimboe weer in en met een grote bocht terug naar de 
auto,s. 
Al met al een geweldige kano ervaring, 16,5 kilometer met alleen maar natuur en gezelligheid. 
Sjouke bedankt. 
 


